
 

 
Hallo leerlingen van groep 5 en 6, 
 
Ik ben Lya. Ik ben niet meer van deze tijd. 
Heel lang geleden woonde ik op de Utrechtse 
Heuvelrug. Mijn voorvaderen zijn begraven in 
een grafheuvel. Dat waren dus heel 
bijzondere mensen! 
 
Ik wil ze graag herinneren en vereren. Daarom 
wil ik het ritueel uitvoeren dat ik altijd gewend 
was te doen.. maar ik ben er niet zo zeker van 
of het dit jaar lukt. Ik ben namelijk belangrijke 
informatie kwijt. Kunnen jullie mij helpen 
zoeken? 
 
Tot snel bij een van de grafheuvels!!  
Lya 
 

 


