
 

3. Het huis van Apo en Amo  
De Opa en Oma (Apo en Amo dus) van Sam wonen in een huisje dat altijd 
langzaam ronddraait.  
Zo langzaam dat je het bijna niet kan zien.  
Kan jij ook zo langzaam draaien?  
Ga maar eens staan, wat zie je nu? Draai nu eens om… en nu?  
 
Apo en Amo zien elke moment iets nieuws uit het raam. 
Bij het ontbijt kijkt Amo dus naar een weiland vol met schapen.  
Ze maken ook grappige geluiden die schapen, ze blèren namelijk… 
Andersom. Dus niet BÉÉÉH, maar HÉÉÉB. Grappig he? [doe maar na] 
En in de avond ziet Apo, de lichtjes aangaan in de huizen. 
 
Amo doet open, schuift haar brilletje op haar neus en kijkt naar Sam.  
‘Wat gezellig dat je er bent. Apo heeft soep gemaakt, die moet je even 
proeven’. Soep gemaakt van aardbeitjes, marshmallows en slagroom.  
Ze gaan samen in de badkuip zitten, want de badkamer is de keuken in 
Andersom Stad. SPAT, SPAT, Apo roert nog even goed door de soep.  
Sam vraagt aan Amo of ze haar gele laarzen heeft gezien.  
Amo denkt heel diep na. ‘Hier niet’, zegt ze, ‘hier hebben we alleen maar 
soep in het bad!’ Sam zucht. ‘Dan moet ik ergens anders zoeken.’ 
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