Ditis het verhaal van Sam. Sam woont in een huis, in een stad hier
ver vandaan.

Met haar gezellige familie woont ze in Andersom Stad.

Alles gaat daar anders dan bij ons; anders, andersom,
achterstevoren, ondersteboven, overdwars, onderlangs,
binnenstebuiten, buitenstebinnen. Of kan dat niet soms?

Toch wel, in Andersom Stad kan dat.

Het huis van Sam bijvoorbeeld, staat op z’n kop.

De vloer is boven. Het plafond is onder.

En wil je door de voordeur, dan moet je even over de daken
klimmen om er te komen.

Het huis staat op zijn kop, op het dak en daarom wiebelt het een
beetje als het waait.

Sam wil graag bij ons op bezoek komen op school.

Ze wil graag zien hoe het bij ons eruit ziet, als alles rechtop staat.
Zo gek.

Voor haar reis heeft Sam haar gele regenlaarzen klaargezet.

Die wil ze graag aan, want dat zijn haar mooiste laarzen.

En ze maken zo’n fijn geluid als ze in de regenplassen springt.
PETS, PATS, SPETTER, PLONS!
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