
 

Beste kinderen, 

 

Ik ben Arie en van mijn beroep ben ik archeoloog. Dat betekent dat ik in de grond graaf en 

zoek naar potten, stenen en andere dingen die mensen vroeger verloren zijn of in de grond 

gestopt hebben. Door deze spullen leer ik hoe de mensen vroeger leefden. 

Via dit briefje wil ik jullie om hulp vragen, omdat ik weet dat jullie slim zijn en goed kunnen 

nadenken en dat is precies wat ik nodig heb om mijn probleem op te lossen.  

Als jullie langs komen zal ik precies vertellen waar ik mee zit en hoe jullie mij kunnen helpen. 

Ik hoop dat ik jullie binnenkort zie op de zolder van het Oude Station, Stationserf 99 in 

Houten. 

 

Tot snel en een vriendelijke groet,  

Arie de archeoloog 


