Muisje Moosje
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Wacht eens even, hoor ik wat? ‘piep.. Piep

Goed luisteren kinderen, oortjes open. 'Piep, ik ben Moos. Kunnen jullie mij helpen?”

Ik had al bijna alle voorraad voor de winter verzameld: Nootjes, besjes, blaadjes voor een
warm nest. Maar het is vannacht gestolen! Alles is weg... Hoe moet ik nu de winter
doorkomen?’

Wat is er gebeurd, muisje Moosje?

‘Nou, midden in de nacht werd ik wakker van een geluid. Geritsel, gerommel. Snel deed ik
mifn pootjes voor mijn ogen, ik durfde niet te kijken. Ik gluurde door mijn wimpers en zag
nog net een schaduw wegglippen. Ik dook onder de dekens, en viel weer in slaap. De
volgende ochtend was mijn hele wintervoorraad weg... Was ik maar ietsje pietsje
dapperder geweest, dan had ik nu misschien nog iets te eten.’

‘Willen jullie mij helpen met alles weer opnieuw te verzamelen?’
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[De kinderen leggen hun verzamelde wintervoorraad voor muisje Moosje in het
midden van de kring.]

Z0, alsjeblieft Moos! Nu kun je rustig de winter in, alles is weer aangevuld. Slaap
lekker!

Die nacht hoort muisje Moosje weer geritsel en gerommel.
‘Nee!’

Zegt Moos tegen zichzelf, dit keer laat ik het niet afpakken. Hij voelt zich een klein
beetje bang, maar nu voelt hij ook nog iets anders. Zijn kleine vuistjes zijn gebald en
zijn wenkbrauwen gefronst. Moos is boos!

Snel doet hij het licht aan. Zijn stem klinkt luider en hij maakt zichzelf groot.
‘Blijf van mijn nootjes af!’

Dan ziet hij de schaduw, en hij kijkt nog eens goed... Het is egel! Egelientje |&éék even
heel groot door haar schaduw, maar ze zijn even groot.

Egelientje: ‘'oh hee Moos. Ik wilde je niet wakker maken gisteren, maar ik heb een
supergoede plek gevonden voor onze wintervoorraad.

Moos: ‘Egelientje! Ik ben zo blif
dat jij het bent! Kijk, gisteren

zag ik een enorme schaduw op
de muur. Ik wist niet dat jij het
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was

Samen brengen ze de rest
van de voorraad naar hun
lekkere warme winterhol.




