
 

                                

 

Het verhaal van Operetta Land 

 

Je maakt kennis met de Verzinner, die op zijn vliegende fiets aankomt in het prachtige 
Operetta Land. Daar ontdekt hij een aantal soldaten, de Heggenschaarhuzaren. Zij 
houden het land veilig én mooi: ze hebben enorme scharen waarmee ze heggen in 
mooie vormen knippen. 

In Operetta Land heerst de Koningin. Zij is altijd in voor een feestje en drinkt het liefst 
altijd champagne. Er is alleen een probleem: er is geen geld meer. De Minister van 
Financiën zit met zijn handen in het haar, en ook prinses Galathea is in een slecht 
humeur... 

Prinses Galathea was vroeger een marmeren standbeeld - maar nu ze een mens is, is 
haar hart nog steeds een beetje van steen. Daardoor heeft ze nog nooit de liefde 
gevonden, ook al probeert haar moeder haar steeds te koppelen. Dat vindt vooral Graaf 
Lothar ontzettend jammer, want die is al jaren verliefd op haar. 

Om ondanks het geldgebrek tóch een groots bal te kunnen houden besluiten de Minister 
en Graaf Lothar samen met Lady Kant om een verhaal te verzinnen: er komt vanavond 
een rijke prins, prins Nicola, en als die maar genoeg in de watten gelegd wordt zal hij 
met prinses Galathea trouwen en zijn alle geldproblemen verleden tijd. Het plan werkt 
en iedereen haast zich om het bal voor te bereiden, in afwachting van die rijke prins. Het 
enige probleem: prins Nicola bestaat dus niet. Of toch wel? 

 


