Cunera van Rhenen

Beschermheilige

Voor de kleine gemeente die Rhenen lange tijd was, heeft het een bijzonder grote kerk met
een toren van meer dan 80 meter. Dat heeft alles te maken met de middeleeuwse verering
van Cunera, de eerste vrouwelijke katholieke heilige van Nederland.

De legende van Cunera

Lang geleden, in de 4¢ eeuw na Christus, werd een grote groep
vrouwen op de terugweg van een bedevaart door de Hunnen
overvallen. Eén van hen wist te ontsnappen: de Schotse prinses
Cunera. Zij werd door koning Radboud gered en meegenomen
naar Rhenen. Daar maakte zij zich al snel geliefd door haar
vriendelijke karakter en haar zorg voor de armen. Dit wekte de
jaloezie van de koningin en zij verzon een vergaand plan. Toen
koning Radboud een keer op jacht was, wurgde zij Cunera met
haar eigen omslagdoek en begroef haar in de paardenstal. Toen
na de jachtpartij de paarden van de koning weigerden de stal in
te gaan, vond men het lichaam van Cunera in de omgewoelde
aarde. Zo kwam de misdaad aan het licht. De koning liet de
koningin zwaar straffen. Cunera werd begraven op een heuvel:
de Cuneraheuvel.

Rhenen als bedevaartsoort

De Utrechtse bisschop Willibrord passeerde Rhenen, 300 jaar na de dood van Cunera. Daar
vertelden de mensen hem dat bij Cunera’s graf wonderen gebeurden: doven konden weer
horen en blinden weer zien. Ze vroegen de bisschop haar heilig te laten verklaren. Willibrord
liet Cunera opgraven. En je raad het niet. Toen het graf werd geopend, zagen Cunera’s
lichaam en de wurgdoek eruit alsof die de dag ervoor begraven waren. Bizar! Er kwam
onmiddellijk een grote bedevaart naar Rhenen op gang. Met het geld dat hiermee verdiend
werd, kon de Cunerakerk worden gebouwd.



Echt gebeurd?...

Wat zou er waar zijn van de verhalen die
verteld worden over Cunera? Daarover kan je
van mening verschillen. De oudste tekst over
Cunera komt uit de 14¢ eeuw, uit de ‘Legenda
Aurea’. Als dit de eerste keer was dat het is
opgeschreven, moet je je afvragen wat er
waar kan zijn van een verhaal dat bijna 1000
jaar van mens op mens is doorverteld. Toch
blijven er mensen die denken dat stukken van
het verhaal waar kunnen zijn. Zij geloven dat
de teksten uit de 14€ eeuw zijn overgenomen
uit eerdere bronnen, misschien wel uit de tijd
van Cunera zelf.

Wist je dat...

...de wurgdoek in het depot ligt van Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het is door veel
Christelijke gelovigen aangeraakt. Dat blijkt uit roest- en bloedvlekken op de stof.

... de heilige Cunera is beschermheilige tegen keelpijn en paardenziektes.



