
COUPLET 1 
Met de wind in de rug kiezen wij ‘t ruime sop 
Om de smaak te bevrijden, wij geven niet op! 
Ik leef als ik vaar! 
Hijs de zeilen nu maar 
Met verenigde krachten komen we waar 
We aan zullen leggen op het vruchtbare land 
Verlaten wij straks met goud in de hand 
 
REFREIN 
We gaan erop uit, proef het zout van de zee 
dat brandt in je ogen, neemt dromen mee. 
We hijsen de zeilen, we kijken vooruit, 
Zien de zon ondergaan vanuit onze kajuit. 
We gaan erop uit, proef het zout van de zee 
dat brandt in je ogen, neemt dromen mee. 
We hijsen de zeilen, we kijken vooruit, 
Zien de zon ondergaan vanuit onze kajuit. 
 
COUPLET 2 
Op golven zo ruig is je moeder ver weg. 
Roep je ’IK WIL NAAR HUIS’ 
Nou, dan heb je pech 
Met je vingers gekruisd, het gehuil van de wind 
De angst die je voelt, maakt je net een klein kind 
 
BRIDGE 
Gaat de storm weer liggen, zon op je gezicht 
Ben je deze nacht niet voor het monster gezwicht 
 
REFREIN 
We gaan erop uit, proef het zout van de zee 
dat brandt in je ogen, neemt dromen mee. 
We hijsen de zeilen, we kijken vooruit, 
Zien de zon ondergaan vanuit onze kajuit. 
We gaan erop uit, proef het zout van de zee 
dat brandt in je ogen, neemt dromen mee. 
We hijsen de zeilen, we kijken vooruit, 
Zien de zon ondergaan vanuit onze kajuit. 


