
 

 
 

Lief prinsesje,  

gisteren wist ik nog  

wat ik schrijven zou  

alleen aan jou  

o, ja, ik weet het weer  

mag ik op een dinsdag  

bij jou komen spelen?  

Gerrie Vos  

 

met een emmertje  

schept een jongetje van zand  

een zee van dromen  

Gerard Beentjes  

 

Berceuse presque negre  

De sjimpansee doet niet mee  

Waarom doet de sjimpansee niet mee  

De sjimpansee  

is  

ziek van de zee  

Er gaat zoveel water in de zee  

meent de sjimpansee  

Paul van Ostayen  

Zet het blauw  

van de zee  

tegen het  

blauw van de  

hemel veeg  



 

 
 

er het wit  

van een zeil  

in en de  

wind steekt op  

Willem Hussem25  

Gedicht van de schoen  

ik ben een schoen,  

ik tel 29 kinderen.  

nee, schoen,  

je kunt niet tellen,  

je hebt geen vingers.  

het zijn 26 kinderen  

en 2 juffen  

op sandalen.  

Sander van der Horst  

 

Leterliedje  

Overal zijn letters, kijk  

op muren, ramen, deuren  

ze staan daar stil te wachten  

en je hoort ze nooit eens zeuren  

soms, als je heel goed luistert  

kun je letters horen zingen  

letters maken woorden  

dat zijn wonderlijke dingen  

ze roepen soms heel zachtjes, kom  

bij mijn woord met je wezen  

ze wachten heel geduldig tot- 



 

 
 

dat jij hun woord kunt lezen  

ze staan daar stil te wachten  

tot jij weer voorbij komt lopen  

als je ze allemaal hebt geleerd  

gaat heel de wereld open  

Mariet Lems  

 

Epompee, poedenee, poedenaska  

Epompee, epompa  

Epompee, poedenee, poedenaska  

Epompee, owee owee  

Academie, vasalemie  

Academie, vasalemie  

Emie epompee  

Auteur onbekend26  

 

de sleutel  

de sleutel van de klep  

de sleutel van de klep  

van de kast  

de sleutel van de klep van de kast  

zit verborgen  

in de zak  

de sleutel van de klep van de kast  

zit verborgen  

in de zak van de jasschort  

in de zak van de jasschort  

van mijn moeder  

met de sleutel  



 

 
 

met de sleutel van de klep  

de sleutel van de klep  

van de kast  

met de sleutel van de klep van de kast  

kan ik in de kast  

en daar staat verstopt  

achter kopjes en koekjes  

achter kopjes en koekjes  

van de klep van de kast  

staat verstopt  

de grote trommel drop  

Carla Huisman 

  

het rolt  

en het tolt  

in mijn hoofd  

en het zit  

er vol woorden  

waar willen ze naartoe?  

waar komen ze vandaan?  

hé, jullie daar  

ga eens gewoon  

rustig in de rij staan  

en huppel dan  

hoppekee  

een voor een  

naar buiten  

weg ermee!  

Carla Huisman 


