
Beste kinderen,  

 

Ik ben Piet en ik ben kunstschilder. Schilderen is echt mijn lust en mijn leven. Alles vind 
ik de moeite waard om te schilderen. Maar het liefste ga ik naar buiten om te werken: ik 
schilder de golvende zee waar de meeuwen op dobberen, kolossale bomen waar de 
blaadjes vanaf dwarrelen en de Hollandse polders.  

Op dit moment ben ik helemaal weg van molens en dan vooral de Oostzijdse molen in 
Abcoude. Ik denk dat ik al honderden tekeningen en meer dan 20 schilderijen heb 
gemaakt van deze molen. Als ik klaar ben met een schilderij, begin ik gewoon met het 
volgende.  

Misschien vinden jullie het leuk om een keer langs te komen. Dan laat ik jullie zien hoe 
het is om als schilder in de buitenlucht te werken. En dan kunnen jullie mij meteen 
helpen, want ik zit met een probleem en ben er zeker van dat jullie mij daarbij kunnen 
helpen. 

 

Hopelijk tot gauw!  

 

Hartelijke groet van Piet 


