
Beste kinderen,  
 
Mijn naam is Ko de Koster. Ik ben de koster van de Pauluskerk in Baarn. De kerk 
staat midden in het dorp. Jullie kennen hem misschien wel, het is een heel mooie en 
ook heel oude kerk. 
 
Het is heel leuk om koster van de kerk te zijn. Ik zorg dat de kerk altijd netjes en 
schoon is. Ik zorg dat de klok op tijd wordt geluid. Ik doe 's ochtends de deur open. 
En ik doe hem 's avonds weer op slot. 
 
Ik zou het leuk vinden als jullie een keer langs komen in de kerk. Ik heb namelijk een 
probleem en misschien kunnen jullie mij wel helpen om dat probleem op te lossen. 
Wat er precies aan de hand is, leg ik wel uit als jullie er zijn. 
 
Tot gauw!  
Ik kijk uit naar jullie komst.  
 
Hartelijke groeten van  
Ko de Koster 

 


