Beste kinderen,

Mijn naam is Maya en ik ben de achterkleindochter van de laatste
stationschef van Vinkeveen. Dat was mijn overgrootmoeder: Theodora de
Graaf-Oostrom. Zijn jullie wel eens geweest in het oude treinstation? Het

heet nu het Spoorhuis. Je kunt daar nog zien hoe het er vroeger was.

Ik vind het leuk om dingen te leren over het leven van mijn
overgrootmoeder op het station. Dat was er heel anders dan nu: geen

kaartautomaten, omroepspeakers en beeldschermen. En geen gele treinen.

Ik zou het leuk vinden als jullie een keer langskomen in het Spoorhuis. Dan
laat ik jullie het station zien en vertel ik jullie over mijn overgrootmoeder.
En als jullie er dan toch zijn, wil ik jullie ook iets vragen. Ik heb namelijk

jullie hulp nodig. Waarvoor dat is, leg ik wel uit als jullie er zijn.
Tot gauw!

Hartelijke groeten van Maya



