
Beste	kinderen,	

	

Heel	erg	bedankt	voor	de	mooie	kunstwerken	die	jullie	mij	hebben	

gestuurd!	Ik	ben	er	heel	blij	mee.	Elke	keer	als	ik	ernaar	kijk,	moet	ik	

denken	aan	jullie	bezoek,	doe	ik	mijn	ogen	even	dicht	en	zie	ik	de	

wachtruimte	gevuld	met	passagiers,	kruiers	en	de	stationschef!	

	

Wil	je	zelf	ook	weer	beleven	hoe	het	was?	Kom	dan	gerust	langs	bij	het	

Spoorhuis	op	open	monumentendag.	Dat	is	dit	jaar	op	zondag	10	

september.		

	

En	neem	dan	ook	je	broertje,	of	zusje,	vader	of	moeder,	oma	of	wie	dan	ook	

mee.	Wie	weet	ben	ik	er	dan	ook	en	zien	we	elkaar	weer!	

	

Hartelijke	groeten	van	Maya		


