
Wonen en leven 
Kinderen in de IJzertijd 

 
Er waren nog geen scholen in de IJzertijddorpen. Leren deden de 

kinderen door klusjes te doen, maar ook door te kijken naar hoe 

andere kinderen of volwassenen iets deden en dat dan na te doen.  

 

Net als nu zullen kinderen in de IJzertijd hebben gespeeld, maar ze 

moesten ook al op jonge leeftijd helpen met klusjes. Denk aan het 

verzorgen van het vee, meehelpen met koken, oppassen op kleine 

kindjes, eten verzamelen uit de natuur en ga zo maar door.  

 

Het is lastig om te onderzoeken waar kinderen mee speelden in de 

IJzertijd. Misschien werden er wel verhalen verteld bij het kampvuur, 

of speelden ze tikkertje en verstoppertje. Van dit soort dingen 

vinden we geen sporen en er werden nog geen foto’s gemaakt of 

dingen opgeschreven.  

 

Als er al speelgoed was is dat moeilijk terug te vinden. We hebben 

wel miniaturen van mensen, dieren en boten gevonden, maar we 

weten niet zeker of kinderen daarmee speelden of dat die een 

andere functie hadden.  
 


