
Beste kinderen, 

Stan en ik zijn knechten van de molenaaar van de Oudegeinse molen in Nieuwegein. Al jaren 

zorgen wij dat de molen er goed bij staat.  

 

Ik schrijf  jullie deze brief omdat we een probleem hebben. Tot nu toe weten we niet hoe we 

het moeten oplossen en wij hopen dat jullie ons daarbij kunnen helpen. Als jullie langskomen 

vertellen we over de molen en de reden waarom wij jullie uitgenodigd hebben.  

 

Met jullie school hebben we afgesproken dat jullie binnenkort komen. We hopen jullie dan 

allemaal te zien 

 

Tot gauw! We kijken uit naar jullie komst. 

Sabrina en Stan 


