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Vroeger hield ik niet van lezen. Maar ik was wel gek op verhalen. Dan verzon ik 
toneelstukjes en voerde die op met vriendinnetjes. Later, op de middelbare 
school, wilde ik zelfs toneelspeler worden. Toen ontdekte ik dat er ook iemand 
moet zijn die de toneelspelers vertelt wat ze gaan spelen. Dat wilde ik nog veel 
liever. Dan kan je al je fantasie in je verhalen kwijt. De verhalen ben ik op gaan 
schrijven en toen ging ik vanzelf ook van lezen houden. Ik ben zelfs wel een 
beetje verliefd op letters. Ik vind ze er mooi uit zien en tegelijkertijd vind ik het 
leuk wat je met letters kan zeggen. 

Maar ik ontdekte nog iets! 

Op een dag was een vriendinnetje van mij boos en verdrietig tegelijk. Iemand 
was gemeen geweest tegen haar en ze wist niet hoe ze iets terug moest zeggen. 
Toen verzonnen we samen gekke woorden zoals Fonkelflap! en Grabbelgrop! We 
merkten dat sommige klanken bozer klonken dan andere. Een dag later hadden 
we juist een vrolijke en giechelige bui en verzonnen we leuke, lieve woorden 
zoals ‘Zoemina’ en ‘Laidoewie’. We gebruikten de letters om onze eigen taal te 
maken. 



Boeken 

Een paar jaar geleden ontmoette ik iemand die heel mooi kan tekenen. Zij heet 
Anne. Samen zijn we gaan nadenken welk verhaal we wilden vertellen. Geen 
geheim verhaal, dat niemand zou begrijpen maar juist een verhaal dat voor 
iedereen te lezen is en dat iedereen -hopelijk- leuk of mooi vindt. En toen 
wonnen we met ons eerste boek zomaar een prijs. Eerst voor ‘het mooiste 
prentenboek’, toen was Anne wel trots natuurlijk want door haar prenten zag het 
er zo mooi uit. En later wonnen we ook nog een voorleespluim. En toen was ik 
weer heel blij, want dat was een prijs voor de woorden. 

Nu zijn onze boeken ook in het buitenland te koop. Maar dat is heel gek, want nu 
begrijp ik mijn eigen verhaal niet eens, want ik kan geen Koreaans of Roemeens 
lezen. Dus mijn eigen verhaal is voor mij in een soort geheimtaal vertaald. Ik zou 
zomaar weer een nieuw verhaal kunnen verzinnen bij dezelfde plaatjes. 

Schrijver  

Janna de Lathouder is regisseur, toneelschrijver en theaterdocent. Samen met 
illustrator Anne Schneider maakt ze kinderboeken. Er zijn nu vijf prentenboeken 
en een verhalenbundel uit, geschreven door Janna. Er zijn vertalingen 
verschenen voor o.a.: Amerika, Duitsland, China, Korea, Roemenië, India en 
Rusland. 

 


