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Voorleesverhaal 

Week 1 

 

Op de toren zit een haan 

 

 

Het is ochtend. Josje en Selma spelen in de poppenhoek. Selma speelt een olifant. Josje is een haan. 

Dat vindt ze fijn om te spelen, want een haan is heel wijs. En nog leuker is het om rondom de zandbak 

te kraaien en in de struiken langs het hek te zoeken. De deur naar het speelplein staat open. Van juf 

Anke mogen ze vaak naar buiten. Maar net als Josje een stap over de drempel zet, klapt de juf in haar 

handen. Dat betekent dat je goed moet luisteren. 

 

‘Lieve meisjes en jongens,’ zegt juf Anke. ‘Buiten wordt het een beetje donker, dus de deur gaat dicht. 

De storm zal zo beginnen. Als hij over is mag de deur weer open.’ 

‘Zullen we samen naar de storm gaan kijken?’ fluistert Josje de haan. ‘Dat is spannend.’ Selma de 

olifant moet een beetje lachen, maar ze vindt het een goed plan. Als ze naar buiten kijken begint de 

wind te gieren. Hij laat de takken van de grote, oude boom hard heen en weer zwiepen. Plats, klets! 

nu horen ze ook druppels tegen de ruiten. Op het gras komt een waterplas. De lucht wordt donker, 

bijna zwart! Plotseling verlicht een felle lichtflits het speelplein. Josje en Selma houden elkaar stevig 

vast. De wind suist nog harder en de donder zegt; ‘Klabats!’  

 

Ineens zien ze iets door de lucht vliegen. Het lijkt wel een vallende ster en het komt recht op het raam 

af waar Josje en Selma doorheen kijken. 

En dan… Boem! Met een harde knal komt de vallende ster tegen de oude boom aan. Zoefff! een 

windvlaag laat de ster in de zandbak vallen. 

‘Juf, juf, kom gauw,’ roept Josje hard. ‘De storm heeft een ster gegooid.’ Alle kinderen en de juf 

haasten zich naar het raam. Ze zien niks, alleen maar modder en regen die op de rand plenst. 

‘Mogen Selma en ik gaan kijken?’ 

‘Het regent en het waait nog te hard,’ antwoordt de juf. ‘Zodra de storm voorbij is mag het.’ 

 

Na een tijdje schijnt de zon weer. Josje en Selma rennen voorop naar de zandbak. Iedereen is 

muisstil. Met open mond kijken de kinderen naar wat er in ligt. 

‘Ju-ju-ju-juf,’ stottert Josje. ‘Het is een haan. Zou hij pijn hebben?’ 

‘Ik denk het wel,’ zegt de juf. ‘Hij is erg hard gevallen.’ 

‘Dan moeten wij de haan verzorgen,’ zegt Selma. 

‘Josje en Selma,’ zegt de juf. ‘Halen jullie de trekkar uit het opberghok, dan kunnen we de haan er 

opleggen.’ ‘En een deken!’ roept Selma terwijl ze naar het hok rent. 

Als de trekkar vlak bij de rand van de zandbak staat, stapt juf Anke in de modder en pakt héél 

voorzichtig de haan op. 
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In de klas staat de trekkar in het midden van de kring. De kinderen en juf Anke zitten er stilletjes 

omheen. Ze kijken allemaal naar de haan, behalve Gijs en Nour. Waar zouden ze zijn? Net als de juf 

op wil staan komen ze hijgend binnen. 

‘We hebben nog iets gevonden juf,’ roept Nour, ‘het is heel raar en zwaar!’ 

Met gekromde ruggen leggen Gijs en Nour het scheve ijzeren ding naast de trekkar. 

‘Ga maar gauw zitten,’ zegt de juf. ‘Dan zal ik vertellen wat er gebeurd is.’ 

Met gespitste oren luistert iedereen naar juf Anke. Ze vertelt dat deze haan waarschijnlijk de haan van 

de kerktoren is. De toren is zijn huis. Het gebogen ding is een windwijzer, waar hij altijd op staat. 

 

 

Start nu de animatie met de link op het digibord.  

 

Als het filmpje is afgelopen lees je het laatste stukje 

voor. Gebruik hierbij de handpop van Hubertus.  

 

De volgende ochtend zit de klas er weer en wordt Hubertus wakker.  

‘Goedemorgen u allen,’ zegt Hubertus. Droevig kijkt hij naar beneden en slikt. 

‘Op de kerk stond ik altijd boven op een ijzeren windwijzer. Zo kon ik zien vanuit welke streek de wind 

kwam, uit het noorden, oosten, zuiden of westen. Maar die ijzeren wijzer zal wel verdwenen zijn.’ 

‘Nee, nee, nee!’ roepen de kinderen in koor. ‘En meneer Hans, de directeur van de school, kan hem 

vast maken.’ zegt Nour. 

 

Midden in de kring blijft hij staan met zijn vleugels gespreid. 

‘Ik Hubertus ben de gelukkigste haan die er is. Wat ben ik blij dat u allen mij zo goed helpt.  

‘Nu ga ik jullie helpen. We gaan de school ontdekken! Dan komen jullie te weten wat voor vormen er 

zijn, wat er achter deurtjes zit, hoe het voelt en hoe het ruikt. Als ik met mijn vleugels sla en kraai dan 

moeten jullie luisteren, Afgesproken?’ 

Dolenthousiast loopt iedereen achter Hubertus aan. Ze komen langs alle klassen en zien dingen, 

vormen en deuren die ze nog niet eerder gezien hebben. Cirkels aan de muur, vierkanten houten 

blokken en een rechthoekige kast. Op de grond ligt een vierkant kleed dat stug voelt en raar ruikt. 

 

‘Kijk!’ roept Gijs, ‘kom gauw.’ Hij wiebelt op de hoge trap en kijkt door een raam naar buiten. ‘Ik heb 

hem gevonden. De rode rugzak hangt boven in de boom!’ Als Hubertus naast Gijs staat slaat hij zijn 

vleugel om hem heen. ‘U bent geweldig Gijs, dat is inderdaad mijn rode rugzak. Morgen ga ik met 

jullie verder ontdekken. Op dit moment voel ik me erg moe. Als u allen het goed vindt ga ik nu rusten.’ 

De kinderen knikken. 

 

‘Maar jullie zijn natuurlijk nog niet klaar. Denk aan het omgevingsboek, en alles wat jullie ontdekt 

hebben. Als jullie goed speuren zijn jullie allen straks wijze haantjes.’ 


