
 

 

 
 
 

Beste kinderen, 
 
Mijn naam is Bart en ik ben vrijwilliger in Museum IJsselstein. Misschien 
zijn jullie daar wel eens geweest. In ons museum kun je mooie schilderijen 
bekijken en je kunt vooral ook heel veel leren over hoe het vroeger was in 
IJsselstein.  
 
Ik vind het leuk om dingen te leren over vroeger. Want IJsselstein is een 
heel oude stad. Vroeger zag alles er hier heel anders uit dan nu. Toen waren 
er bijvoorbeeld nog geen auto’s en geen fietsen. Als mensen ergens naartoe 
wilden, moesten ze gaan lopen. Of ze gingen op hun paard.  
 
Ik zou het leuk vinden als jullie een keer langs komen in ons museum. Dan 
laat ik jullie iets bijzonders zien dat ik in het museum heb gevonden. En als 
jullie er dan toch zijn, wil ik jullie ook iets vragen. Ik heb namelijk jullie hulp 
nodig. Waarvoor dat is, leg ik wel uit als jullie er zijn. 
 
Tot gauw! 
Ik kijk uit naar jullie komst. 
 
Hartelijke groeten van  
Bart Schouten 
(vrijwilliger Museum IJsselstein) 
 


